KERKKLOKJE VAN 2026 (nr. 06 )

Pastoor Délle tel. 045 4051273
Assistent-pastoor Geilen tel. 045
5241208

Koster Frank Bisscheroux tel. 06
14933993

Parochiebureau voor vragen en
intenties op dinsdag in de pastorie
door vrijwilligers van 09.30 -10.30 uur,
tel. 5241208.

Parochiebureau pastoraal: donderdag
van 14.00 - 16.00 uur.

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19

of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo.

Misstipendia: doordeweeks €15, weekend €35.

Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand
hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag van
9.30u.-10.30u.

Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste
vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u dat doorgeven op tel.
045 5241208. Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek door vrijwilligers kunt u
dit nummer bellen.

Website: www.bavonuth.nl

Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk

E-mailadressen: pastoor@h-clemens.nl; assistentpastoor@gmail.com;
secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl; redactiekerkklokje@bavonuth.nl;
parochiebureau@bavonuth.nl.

MISINTENTIES VAN 4 t/m 18 APRIL 2026

Zaterdag 4 april Paaswake 19.00 uur: H. Mis.

Zondag 5 april Pasen 09.30 uur: H. Mis m.m.v. Bavokoor (met live streaming).
Intenties:

- Elly America (stg);

- 3¢ jrd. Hub Consten;

- ouders Jan Moonen en Finy Moonen-Lemans.

Maandag 6 april Tweede Paasdag 09.30 uur: H. Mis.

Vrijdag 10 april 09.00 uur: H. Mis.

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Zondag 12 april 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).
Intenties:

- zeswekendienst Fien Lentze-Lohstroh;

- Math Luja.

Maandag 13 april 09.00 uur: H. Mis.

Vrijdag 17 april 09.00 uur: H. Mis.

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

1. THEMA: Pasen, feest van de opstanding

Na de vastentijd, na de Goede Week waarin we het lijden en sterven van Jezus Christus
hebben herdacht, breekt nu het Licht door: Pasen, het feest van de opstanding. Christus
blijft niet in de dood, maar staat op uit de dood na drie dagen. Zoals heel de natuur nu
weer tot leven komt, zo laat Jezus dat ook zien. De dood is niet het einde, hij wordt door
het leven overwonnen. Ook voor ons is de dood niet het einde, er gloort hoop op een
eeuwig leven, zoals Jezus ons beloofd heeft. Pasen laat dat zien: Hij staat als eerste op
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uit de doden, om voor ons de weg te banen. De profeet Jesaja kondigde het al aan:
“Jullie doden zullen herleven, de lijken opstaan. Ontwaak, jullie daar in het stof en jubel!
Sta op en schitter, je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer.”(Jes. 26,
19 en 60,1). Een eerste paasaankondiging, zou je kunnen zeggen.

Ik was op 12 en 13 maart in Veenendaal bij de Conferentie De MIssionaire Parochie,
gebaseerd op de boeken van de Canadese priester Fr. James Mallon, getiteld Als God
renoveert. De verschillende bijdragen op de conferentie, en zeker de lezingen van hem
geven je weer moed om in de kerk te geloven. Hij benadrukt dat je op twee manieren
naar de huidige tijd en de ontwikkelingen in de Kerk in het noordelijk halfrond kunt
kijken: of je ziet alleen maar afname en sterven van de Kerk, “de laatste zal het licht wel
uitdoen”, of je ziet tekenen van hernieuwing, nieuwe bloei. Als je goed kijkt, zie je dat
ook de Kerk in onze streken beetje bij beetje ‘verrijst’, dat het langzaamaan Pasen wordt
voor de Kerk. Jongeren, met name de zogeheten Generatie Z (geboren na 2000) krijgt
weer interesse in de Kerk, velen laten zich dopen. De afgelopen maanden heb ik enkele
jongeren ontmoet, die de Kerk weer herontdekt hadden en terug wilden keren naar een
actief kerkelijk leven. En van collega’s in het westen hoor ik, dat zij vele volwassendopen
hebben.

Het motto van de conferentie was: “Vaar nu naar het diepe en gooi jullie netten uit voor
de vangst”. Simon Petrus reageerde op deze opmerking van Jezus met de woorden:
“Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen, maar op uw woord
zal ik de netten uitgooien.” Het geeft aan dat we wel iets moeten doen: de Heer roept
ons op tot actie, en dan zal er ook een visvangst komen, wellicht een wonderbaar grote
visvangst. Het vraagt om actieve evangelisatie, of zoals het onderwerp van een workshop
luidde: “van onderhoud naar missie”. We moeten komen tot een grote omslag, niet meer
blijven doen wat we altijd deden, maar nieuwe wegen inslaan. We moeten uit onze
comfortzone komen en ‘*het diepe’ opgaan, op zoek naar de vissen. Zoals Fr. Mallon zei:
niet alleen onze aanwezige schapen te eten geven, maar op pad gaan en nieuwe vissen
vangen. En we hoeven dat niet alleen te doen. Jezus zei tegen de leerlingen ook “Wees
niet bevreesd, Ik zal jullie een helper sturen, de Heilige Geest.” We moeten, ook voor
onze parochies, een nieuwe toekomstvisie ontwikkelen. Een visie waar passie uitstraalt,
die anderen kan raken om ook mee te doen. Immers iedereen is lidmaat van het lichaam
van Christus, dat de Kerk is. Daar willen we aan gaan werken, als pastoraal team met u
allen samen, om een opstanding van onze Kerk te bewerkstellingen, een Pasen in onze
streken.

Zalig Pasen, mede namens het kerkbestuur en de parochiecomités,

Pastoor George Déblle

2. PAROCHIEAGENDA

- elke donderdag 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open; pastoor Geilen is aanwezig
- elke 2® zondag van de maand is na de mis koffie in de kerk (12 april)

- donderdag 9 april 19.30 uur: start CafE in Kabuuske

3. AFSCHEID

Onze buurtgenoot is verhuisd. Geen opzienbarend nieuws. Maar dat wordt het wel als je
weet dat mijn man en hij de eerste bewoners waren van de nieuw gebouwde buurt begin
zeventiger jaren. Dan ben je meer dan 50 jaar getuige geweest van elkaars leven.

Onze buurtgenoot en zijn vrouw leefden een stil leven, “Hollandse protestanten” in een
Limburgs dorp. Onze contacten waren vrij beperkt tot een andere attente buurtgenoot
vertelde dat mevrouw in het ziekenhuis lag. Die kleine opmerking stond aan het begin
van een groeiende vriendschap. Met enige schroom zocht ik mevrouw op. Ze vertelde mij
haar verhaal. Van jongs af aan had zij een handicap met lopen en had ze vele, al dan
niet geslaagde operaties ondergaan. We leerden elkaar beter kennen en wij waren
getuige van tal van ziekenhuisopnamen, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Het bed kwam in
de woonkamer te staan toen ook de traplift geen uitkomst meer bood. Uiteindelijk was er
geen andere mogelijkheid dan opname in een verzorgingshuis. En zo leefden beiden,
man en vrouw, een “gescheiden “leven. Nooit heb ik deze mensen horen klagen, nooit
bitterheid bemerkt. Trouw reed de echtgenoot met het busje naar zijn vrouw. Ook wij
bezochten haar geregeld en probeerden een feestje te bouwen met hapje en drankje.
Een goed jaar geleden overleed mevrouw vrij onverwacht, althans voor haar echtgenoot.



Het was ons een eer en een blijk van waardering om samen met de buurt actief deel te
nemen aan het uitvaartritueel. Boven de rouwkaart stond “De Heer is mijn Herder.”
Onze buurtgenoot leed zeer onder het verlies van zijn vrouw en probeerde daarbij uiterst
moedig de draad op te nemen, probeerde alles zelf te doen, ondanks eenzaamheid en
valpartijen. Geregeld bezocht hij of een protestantse dienst of de katholieke mis, God
maakt dat onderscheid niet. Uiteindelijk moest hij een knoop doorhakken en zijn dierbare
huis, waarin hij meer dan 50 jaar gewoond had opgeven om elders, in de buurt van zijn
zoon te gaan wonen. Wij hebben gezien hoe hun huis werd leeggehaald, hoe een bordje
in de voortuin kwam te staan en het huis verkocht werd. Het was een afscheid van een
periode, een afscheid van twee relatief onbekende mensen met hun eigen getekende én
rijke leven.

Ik schrijf dit stukje als eerbetoon aan hen beiden, als troost voor mezelf, als dank aan de
persoon die mij tipte en om te laten voelen hoe dierbaar een buurtgenoot kan zijn. Hij
was een goede buur en blijft een verre vriend.

Marie-Rose Van de Wall

4. OVERLEDEN
Op 13 maart is mevr. Mia van Ham-Muitjens overleden. Ze was geboren op 31 maart
1930 te Nuth. De uitvaart vond plaats op 21 maart, waarna crematie.

Op 23 maart is mevr. Tho Boesten-Prevoo overleden. Ze was geboren op 21 juli 1932
te Hoensbroek. De uitvaart vond plaats op 30 maart, waarna begraving.

5. WAAR KOMEN ONZE PAASEIEREN VANDAAN?

Volgens de legende gaf Maria Magdalena het eerste paasei
aan keizer Tiberius. Na de dood van Christus bezocht ze
Rome om het evangelie te verkondigen. Wie de keizer
bezocht kon niet met lege handen aankomen. Je moest een
geschenk meebrengen. Maria Magdalena was niet rijk, dus
gaf zij de keizer een kippenei, met de woorden “Christus is
opgestaan”.

“Onmogelijk” zei de keizer. “"Nog eerder kleurt een wit ei rood
dan dat er iemand uit de dood opstaat.” Maar hij was nog niet
uitgesproken, of het ei in zijn handen kleurde op
wonderbaarlijke wijze rood. Daarom zijn gekleurde eieren
symbool voor de verrijzenis van Christus.

We hebben het dus volgens deze legende aan Maria
Magdalena te danken dat wij met Pasen onze eieren kleuren.
Het ei is bijna overal ter wereld symbool van nieuw beginnend
leven, het teken ook van verandering (van ei naar kuiken) en
van de opstanding (door de schaal heen breken) en is dus een uitgelezen symbool voor
Pasen. Het ei symboliseert de kiem van hoop op een nieuw leven.

6. WITTE DONDERDAGVIERING VOOR KINDEREN

Beste ouders van communicanten/ kleine kinderen,

Donderdag 2 april is het Witte Donderdag, de dag van het Laatste Avondmaal van Jezus.
Het Laatste Avondmaal op Witte Donderdag, het lijden en sterven van Jezus op Goede
Vrijdag, en zijn verrijzenis met Pasen zijn kernmomenten van ons christelijk geloof.

Op Witte Donderdag 2 april organiseren we ‘s middags om 15.00 uur een viering met
kinderen in de H. Hubertuskerk te Genhout. We spelen het Laatste Avondmaal na, met
voetwassing en uitdelen van brood en wijn, waarna het lijdensverhaal van Goede Vrijdag
wordt naverteld met een powerpoint. We sluiten de bijeenkomst af met gezamenlijk
koffie/thee en chocomel voor de kinderen, met iets lekkers daarbij. Het geheel zal
ongeveer een uur duren.

We willen u uitnodigen om met uw kind(eren) samen deze middag te vieren. Een groepje
kinderen kan ook met één ouder komen, u hoeft niet allemaal als ouders erbij te zijn. We
hopen wel dat de kinderen in groten getale komen.

Met vriendelijke groeten,

Pastoraal team en begeleiders 1° Communie voorbereiding



7. REGIOBIJEENKOMSTEN TOEKOMSTVISIE

Woensdag 15 april vindt in Wittem de regiobijeenkomst voor Zuid-Limburg plaats.
Toekomstvisie

‘Verbonden met elkaar in Christus — Kompas voor de toekomst’. Zo heet de
toekomstvisie voor de kerk in Limburg, die bisschop Ron van den Hout eind vorig jaar
heeft gepresenteerd. Die toekomstvisie is tot stand gekomen na drie uitvoerige
gesprekken met 150 mensen uit het hele bisdom. Natuurlijk waren er ook een heleboel
belangstellenden die daar niet aan deel konden nemen. Zij krijgen nu de kans om mee te
praten.

Voor wie?

Deze regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen in Limburg die de toekomst van de
kerk en het geloof aan het hart gaat. Dit kunnen leden van kerkbesturen en pastorale
teams zijn, kernvrijwilligers in parochies en betrokken parochianen die graag een
steentje bij willen dragen. Ook mensen die misschien wat minder kerkbetrokken zijn,
maar wel heel geinteresseerd, zijn van harte welkom.

Programma

In de toekomstvisie staat duidelijk omschreven dat de kerk van de toekomst in Limburg
synodaal zal zijn, een gemeenschap van gemeenschappen waarin participatie en zending
een belangrijke rol gaan spelen. Iedere gelovige is geroepen om bruggen te bouwen naar
de toekomst. Maar hoe doe je dat? Hoe kunnen betrokken katholieken in Limburg samen
op weg gaan naar een synodale kerk, waarin ze levendig getuigen van hun geloof en
samen bouwen aan vitale geloofsgemeenschappen? Dat is de vraag die tijdens de
regiobijeenkomsten centraal staat en waarover het bisdom graag de mening van de
aanwezigen hoort.

Iedereen die zich aanmeldt wordt als voorbereiding op de bijeenkomst gevraagd om de
toekomstvisie te lezen en vooraf al een antwoord te formuleren op de vragen: wat
spreekt u in de toekomstvisie zeer aan? En: wat roept weerstand op? Iedereen krijgt de
gelegenheid om het antwoord op die vragen in maximaal drie minuten een kleine groep
te delen.

Het programma van de regiobijeenkomsten begint telkens om 19.00 uur en wordt rond
21.30 uur afgesloten.

U kunt u aanmelden bij de pastoor (pastoor@h-clemens.nl of telefoon: 045-4051273).
Ook kunt u bij pastoor een exemplaar bekomen van de nota Toekomstvisie.

Pastoor G. Délle

WEET U DAT:

- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?

- Judith van Judith’s BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar
zorgt?

- U nog steeds bij de Jumbo houdbare levensmiddelen kunt deponeren (SAM-SAM) voor
de mensen die minder te besteden hebben?

CITAAT:

‘t Is zalig Pasen vieren

als mensen die dood waren voor elkaar
weer spreken gaan.

(A. Vandeputte)

De medewerkers van het Kerkklokje wensen u een Zalig Pasen!
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